
Beste
Nederlanders,

Je kunt geen blad openslaan, computer of tv aanzetten,  
of het gaat erover. De Nederlandse identiteit.  
En nu beginnen wij ook al.  
Madurodam.  
 
We horen u denken.  
Wat heeft Madurodam daar nou weer mee te maken?  
Dat is toch gewoon dat miniatuurstadje in Den Haag?   
Het antwoord is heel simpel.  
Alles eigenlijk.  
 
Want Madurodam is veel meer dan ‘dat miniatuurstadje’.  
Het begon allemaal met George Maduro. 
Een Joodse oorlogsheld die in ’45 in Dachau omgekomen is. 
Om hem te blijven herinneren, is Madurodam opgericht.  
 
Als teken van hoop.  
Om te laten zien wat nog overeind stond.  
Niet alleen de huizen en gebouwen.  
Maar ook ons zelfvertrouwen.  
Vanaf de opening stond vast dat de opbrengst  
naar goede doelen voor kinderen zou gaan.  
 
Want die hebben de toekomst.  
Het Madurodam Kinderfonds steunt projecten die het 
zelfvertrouwen en de empathie van kinderen bevorderen.  
En vooruit, ook een beetje hun heldenmoed.  
Zo geven we het verhaal van George Maduro door.  
Een verhaal over vrijheidsdrang en daadkracht.  
 
Oftewel: alles wat Nederland groot maakt.  
Dát is de kern van Madurodam.  
Laten zien waar we groot in zijn. En dat is ook nog steeds nodig.  
Want we zijn er goed in hoor: onszelf klein maken.  
Niet altijd even liefkozend hebben we het  
over ‘ons kikkerlandje’. En als iets echt goed is,  
is het ‘on-Nederlands’ goed.  
 
Je hoort nog maar al te vaak:  
‘Wat stellen we nou eigenlijk voor in de wereld?’  
Wie een antwoord wil hebben op die vraag zou weer  
eens naar Madurodam moeten gaan.  
Want daar is het allemaal te zien en te beleven.  
En geloof ons, allang niet meer alleen in miniatuur.  
Want in het Madurodam van vandaag kun je meedoen. 
Meespelen. Meebeleven.  
 
Om zelf te ervaren, juist in Madurodam,  
waar we groot in zijn. 
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