
Het gi-ga gave spreekbeurtpakket van Madurodam! 

Madurodam is hét attractiepark over Nederland. Alleen maar mini-huisjes kijken? 
Neeheee! Dat zijn we allang niet meer! We hebben hele toffe binnenattracties en allerlei 
leuke doe-dingen. Hieronder leer je alles over ons park. Bijvoorbeeld hoe we zijn 
ontstaan en hoe we van miniatuurstad tot attractiepark groeiden. 

Over Madurodam: de basis 

In Madurodam ontdek je waar Nederland écht groot in is. We vertellen namelijk alle 
bijzondere verhalen over Nederland. Verhalen over mensen die dapper waren, 
samenwerkten en nieuwe ideeën durfden te proberen. Verhalen over mensen die niet 
opgaven, maar aan de slag gingen. Die verhalen laten we zien in Madurodam.  

Je ziet bekende gebouwen, maar dan superklein. En je beleeft de verhalen in onze 
attracties. Daarover lees je later meer. 

O ja! Je kan ook van alles leren over Nederland terwijl je het zélf ontdekt. Dat kan met 
onze doe-dingen. Zo leer je van alles, zoals containers laden en hoe het allemaal werkt 
in zo’n grote haven als in Rotterdam. Je ontdekt hoeveel kazen je weegt en kan zelf 
plaatjes draaien met de beroemde dj Armin van Buuren. Of je leert hoe Hansje Brinker 
Nederland redde van een overstroming door zijn vinger in de dijk te steken. Hmmm, of 
zou dat een fabeltje zijn? Ja, het verhaal van Hansje Brinker is niet echt gebeurd: het 
komt uit een bekend kinderboek van vroeger! 

Geschiedenis van Madurodam 

Sinds de allereerste dag is Madurodam meer dan alleen een miniatuurpark. We zijn 
namelijk ook een stichting. Dat betekent dat we geld verdienen en dat aan goede doelen 
geven. En dat doen we nu nog steeds. Nu steunen we goede doelen die ervoor zorgen 
dat kinderen en jongeren in Nederland leren om elkaar te helpen en Nederland een 
stukje mooier maken.  

Maar hoe begon dat allemaal? Dat zit zo! 

Eén van de belangrijkste vrouwen in dit verhaal is mevrouw Bep Boon-van der Starp 
(lange naam hè? Onthoud haar anders gewoon als ‘de moeder van Madurodam’). Het 
was namelijk haar idee om Madurodam te beginnen. Bep hielp na de Tweede 
Wereldoorlog kinderen met een ziekte genaamd tuberculose. In Engeland had zij een 
miniatuurstad gezien en dit bracht haar op het idee van Madurodam! Kon zij niet ook een 
miniatuurstad bouwen waarvan het geld werd gegeven aan zieke kinderen? Meneer en 
mevrouw Maduro gaven geld zodat Bep het park kon bouwen. Waarom zij dat deden? 
Dat lees je een stukje verderop. 

Bep opende Madurodam op 2 juli 1952.  

 



Het verhaal van George Maduro 

Maar Madurodam heet Madurodam en geen Bepdam! Klopt als een bus. Dat komt 
doordat Madurodam vernoemd is naar George Maduro. George was een oorlogsheld uit 
de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, ging George in het 
verzet omdat hij geen oorlog wilde. Helaas werd hij opgepakt en naar een 
concentratiekamp gebracht. Daar overleed hij op 8 februari 1945, toen was hij 28 jaar 
oud. Zijn ouders wilden graag dat niemand hem zou vergeten. Daarom gaven zij geld om 
Madurodam te bouwen. En daarom heten wij zo! 

De 7 attracties van Madurodam 

In Madurodam hebben we maar liefst 7 GI-GA grote attracties. In iedere attractie leer je 
iets bij over Nederland.  

1. In Het Hof van Nederland ga je terug in de tijd: helemaal terug naar 1572! Toen 
was de eerste vrije Statenvergadering in Dordrecht. In deze vergadering gingen de 
Staten van Nederland in verzet tegen Spanje, die ons kikkerlandje toen bezette. 
De leden kozen voor vrijheid! En dat is dus heel belangrijk geweest, want we leven 
nu nog steeds in vrijheid.  

2. Het verhaal van George is onze tweede attractie. Die opende in 2016. Hier komt 
het verhaal van George Maduro tot leven: de oorlogsheld waar Madurodam naar 
is vernoemd. Je stapt een soort bioscoop binnen met een scherm van wel 5 
meter hoog!  

3. In 2017 opende de derde attractie: Nieuw Amsterdam. Hier stap je aan boord 
van een oud schip, De Vergulde Bever. Je vaart over hoge golven naar de andere 
kant van de wereld, naar Nieuw Amsterdam. Samen met je vrienden verdedig je 
de stad tegen de Engelsen. Nu heet deze stad New York! Wist jij dat New York 
vroeger door Nederlanders is gesticht?  

4. De vierde attractie is De Waterwolf, die kwam in 2018. Samen met je vriendjes, 
breng je de grootste stoommachine ter wereld op gang. Dat doe je door aan de 
radars te draaien. Zo pomp je samen al het water uit het Haarlemmermeer weg! 

5. Daarna kwam in 2019 The Flying Dutchman. In het Nederlands betekent dat De 
Vliegende Hollander. In de attractie stap je in een écht vliegtuig en vlieg je over 
Nederland heen. Je ziet hier van alles, kom maar langs om te ontdekken wat je 
precies ziet! 

6. In 2023 openden we De Hollandse Meesters. Hier spring, klim en klauter je 
dwars door de mooiste schilderijen. Heb je wel eens gehoord van Vincent van 
Gogh, Johannes Vermeer of Rembrandt van Rijn? Nou, hier ontdek je precies wie 
dat waren en waarom hun schilderijen zo beroemd zijn!  

7. De laatste en nieuwste attractie kwam in 2025. Dat is De Windjager! Je maakt 
een tijdreis: van de eerste houtzaagmolen in Nederland, tot de nieuwste 
windturbines. O ja, ondertussen zoef je dwars door de werkplaatsen van molens 



en langs spannende avonturen. Je stapt in een karretje en zit met een beugel 
vast. Onze tip: houd je goed vast! 

Wil je meer lezen over de attracties? Neem dan even hier een kijkje: Bekijk hier alle 
attracties van Madurodam | Madurodam.  

Miniaturen in Madurodam 

Madurodam heeft 430 miniatuurgebouwen. Dit zijn allemaal bekende plekken in 
Nederland. Deze gebouwen zijn allemaal precies nagemaakt zoals in het echt, maar hier 
is alles 25 keer kleiner gemaakt. In sjieke woorden noemen we dat zo: de gebouwen zijn 
op schaal 1:25 gemaakt.  

En weet je hoeveel mini-inwoners Madurodam heeft? Bijna 50.000! Deze 
Madurodammertjes zijn 7,5 centimeter groot. Als je alle Madurodammertjes van top tot 
teen achter elkaar zet, vormen ze samen een rij van bijna 4 kilometer lang. Dat is ruim 9 
atletiekbanen achter elkaar! 

Meer over onze miniaturen lees je hier: Madurodam in feiten en cijfers | Madurodam.  

Een eigen burgemeester  

Madurodam noemen we ook wel de leukste stad van Nederland. Net als elke andere 
stad hebben we een eigen burgemeester en wethouders. Het enige verschil is dat het bij 
ons kinderen zijn in plaats van volwassenen. De burgemeester en wethouders zorgen in 
Nederland voor het dagelijks bestuur van een gemeente in Nederland. In Madurodam 
gaat dat net even anders. Dat lees je zo, maar nu eerst het verhaal van onze allereerste 
en meest beroemde burgemeester! 

De eerste burgemeester van Madurodam was namelijk: prinses Beatrix. Zij was toen 14 
jaar. In 1952 opende zij het park Madurodam! Tof hè? Zij bleef burgemeester totdat ze 
koningin van Nederland werd in 1980. Sinds dat jaar kiezen wij ieder jaar een nieuwe 
burgemeester en wethouders. Zij zitten op middelbare scholen in Den Haag en samen 
vormen zij een soort jeugdgemeenteraad.  

Wil je weten wie er nu burgemeester is? Dat lees je hier: Ons college van burgemeester 
en wethouders | Madurodam 

Goede doelen 

Wist je dat we ieder jaar geld geven aan goede doelen? Dat doen we al sinds 1952. We 
geven het geld aan goede doelen die kinderen helpen om iets voor een ander te doen. 
Want als je iets goeds doet voor mensen om je heen, hoe klein ook, maak je Nederland 
een beetje mooier. In totaal hebben we al meer dan 38 miljoen euro aan goede doelen 
gegeven! Door Madurodam te bezoeken, help je ons mee om nog meer te geven aan 
goede doelen. En herinner je je onze burgemeester en wethouders nog? Nou: die geven 
dus advies over welke goede doelen we steunen.  

https://www.madurodam.nl/nl/het-park/alle-attracties
https://www.madurodam.nl/nl/het-park/alle-attracties
https://www.madurodam.nl/nl/madurodam-feiten-en-cijfers
https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/burgemeester-en-wethouders
https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/burgemeester-en-wethouders


Nationale Kinderherdenking op 4 mei 

Omdat we een oorlogsmonument zijn, door George Maduro, vinden we het heel 
belangrijk dat kinderen begrijpen dat het heel bijzonder is dat we in Nederland in vrijheid 
leven. Daarom hebben we de Nationale Kinderherdenking: een dodenherdenking net 
zoals op de Dam in Amsterdam, maar dan speciaal voor kinderen. 

Tip voor in de klas! Stel de volgende vragen aan je klasgenootjes voor je aan je 
spreekbeurt begint. Zo test je alvast hun kennis. Of: stel de vragen achteraf. Dan 
kun je goed testen of je klasgenootjes hebben opgelet.  

- Hoeveel gebouwen denk jij dat er in Madurodam staan? 430 
- Hoeveel attracties heeft Madurodam? 7 
- Hoe groot denken jullie dat een mini-poppetje (Madurodammertje) is? 7,5 

centimeter! 
- In welk jaar is Madurodam geopend? 1952 
- Naar wie is Madurodam vernoemd? George Maduro, (ook een goed antwoord: 

een oorlogsheld) 


