
Vrijheidsmaaltijd 
Spoken Word & Dans door de Haagse Raad van Kinderen 

 

Muziek start + Amberly begint te dansen 

Samy: 
Wij zijn de Haagse Raad van Kinderen en wij, wij willen de armoede in onze stad 
verminderen. 

Alya: 
Iedereen gelijke kansen, zodat we allemáál vrij door het leven kunnen dansen! 

Majd: (Samen met het publiek bewegen) 
Vrijheid is bewegen zoals jij wilt.  
Vooruit, achteruit, opzij,  
naar boven en beneden, het hoekie om… 
maar vooral: vrij! 
 
Roudaina: 
Jouw tempo, ritme, stijl. 
Beweeg zoals je wilt van mij,  
maar beweeg en voel je vrij! 
 
Samy: (Doet grote rugzak op met bagagelabel ARMOEDE en probeert te lopen) 
Deze rugzak is loodzwaar! Geen beweging in te krijgen. Ik sta… 
…stil! 
 
Alya: 
Dat is wat armoede doet met kinderen. Het zet ons stil.  
Het blokkeert de vrijheid om te doen wat je het liefste wil. 
En daarom zeggen wij het nog een keer: 
 
Samy: 
Wij zijn de Haagse Raad van Kinderen en wij, wij willen de armoede in onze stad 
verminderen. 

Alya: 
Iedereen gelijke kansen, zodat we allemáál vrij door het leven kunnen dansen! 

 

 



Majd: (Samen met het publiek bewegen) 

Vrijheid is bewegen zoals jij wilt.  
Vooruit, achteruit, opzij,  
naar boven en beneden, het hoekie om… 
Maar vooral: vrij! 
 

Roudaina: 
Jouw tempo, ritme, stijl. 
Beweeg zoals je wilt van mij,  
Beweeg, zonder armoede, en voel je… 
 

Samen: (ook met het publiek) 
Vrij!!!!!! 

 

 

 

APPLAUS      

 

 

 


